
Over dit café weten we vrij weinig en het was ook geen lang leven beschoren.
De bewoners, Aloysius Ottevaere en Maria Louise Vancoillie waren beiden geboortig van Oostrozebeke. 
Ze kwamen hier aan in hun trouwjaar 1888. Hij was klompenmaker en zij naaister/herbergierster. Ze 
bleven hier niet lang want in 1893 verhuizen ze al naar Hulstedorp, naar café De Klokke/Het Brouwers-
hof. Ook voor korte tijd want in 1898 vinden we ze terug in de herberg De Kloefkapperij (het huis waar 
Jan Vantieghem lang heeft gewoond).
Tot voor enkele jaren had Marianne Loridan hier, ooit café Het Zweerd, haar kapsalon Kim.
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Herberg van 1888 tot 1893

Het Zweerd anno 2018 (midden op de foto).  
Links daarvan, het huis na de insprong, was ooit de Gareelmakerij/Het Sportpaleis

Uitbaters: 
Aloysius Ottevaere x Marie Louise Vancoillie 



Op deze briefkaart zien we Het Zweerd (kruisje). Niet alleen Het Zweerd maar ook De Smisse (rechts 
op de voorgrond) en het hoge huis erachter De Gareelmakerij/Het Sportpaleis.  Aan de linkerkant De 
Fabriek en  iets verder net voor de schoorsteen De Mandenmakerij.
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